‘ . Protestantse Gemeente
‘ ' Monnickendam

De Opstandingskerk

Zondagmorgen 30 maart 2025

voorganger : ds. Alexander Noordijk
lector : Dennis van Musschenbroek - Kristoffers
orgel/piano : Gerda Zandstra

Vindplaats
van geloof, hoop
en liefde
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Intochtslied 274: 1 t/m 3
‘Wij komen hier tere ere van Uw naam’

Moment van stilte

Bemoediging & Groet
Drempelgebed

Wij zingen het Kyriegebed:
Lied 299J: 1 t/m 4 ‘Om de mensen en de dieren’

Kindermoment
Dienst van het Woord
Inleiding

Gebed bij de opening van het Woord
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m 1° Lezing: 2 Kronieken 36:14-23
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Lied 538:1 en 4, ‘Een mens te zijn op aarde’
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U 2° lezing: Lucas 15: 11-32
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Lied 185: 1, 2 en 3. ‘Een jongen met een grote mond

Overdenking ‘Nieuwe kansen’
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@ Lied Opwekking 884: Alles omvattend

Oneindige goedheid, trouw zonder grenzen
Uw liefde is allesomvattend

Hoogte en diepte, de breedte en lengte

Uw liefde is allesomvattend

Meer dan genoeg voor alle mensen

Uw liefde is allesomvattend

Verschillende namen, maar één in uw naam
Heer, wij eren U

refrein

Samen, samen zijn wij uw gezin

Samen, samen aan uw hart

Verschillende namen, maar één in uw naam
Heer, wij eren U

Hier klinkt uw welkom, dit is uw huis

Uw liefde is allesomvattend

U spreidde uw armen voor ons aan het kruis
Uw liefde is allesomvattend

Bij U zijn we veilig, en hier zijn we thuis

Uw liefde is allesomvattend

Verschillende namen, maar één in uw naam
Heer, wij eren U



refrein

Hier aan uw tafel, mogen we zijn

Uw liefde is allesomvattend

We breken het brood, we drinken de wijn
Uw liefde is allesomvattend

We vieren de liefde, we delen de pijn

Uw liefde is allesomvattend

Verschillende namen, maar één in uw naam
Heer, wij eren U

refrein
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& Dienst van dankbaarheid

- Voorbede, stilgebed aansluitend het onze Vader
- Collecte
1° collecte voor de diaconie:
Wereld diaconaat: Colombia - kinderen in achterstandswijken
In de Colombiaanse hoofdstad Bogota groeien veel kinderen op in wijken vol
armoede en geweld. Het buurtcentrum van FPT is een veilige plek waar ze
terecht kunnen voor sport, spel en creativiteit.
Elk jaar kunnen hier 45 jongeren een koksopleiding volgen. Ook ouders
worden begeleid. De kinderen leren hun rechten kennen. Ze worden
weerbaar gemaakt tegen geweld en leren een beter bestaan opbouwen.
Voor veel kinderen is het centrum hun tweede thuis.
2° collecte voor onze Protestantse Gemeente Monnickendam.
(tijidens de collecte komen de kinderen terug in de kerk)

Slotlied 981: 1 t/m 4 ‘Zo lang er mensen zijn op aarde’

Zegen




