
 

 
 
 
 

Opstandingskerk    
Zondag  17 november 2024, 10.00 uur  
 

voorganger:   pastor Marja van Gaalen 
orgel:   Ike Wolters 
lector:    Ina Reijnders 
 
Deze dienst is voorbereid met Bonnie Kes, Hetty Peereboom en Ina Reijnders 
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Van het donker naar het Licht 
Orgelspel  
          
Welkom door ouderling van dienst  
 
Stilte   
(we gaan staan):  Aanvangslied Lied  213:  1, 2, 3  
 
Bemoeding en groet 
Vg.: Onze hulp is in de Naam van de Heer 
allen:   die hemel en aarde gemaakt heeft. 
Vg. De Eeuwige:   

Bron van ons leven 
 grond onder onze voeten 

hand boven ons hoofd. 
allen:  Zijn trouw duurt eeuwig!  
 
Vg.       Vrede voor u hierheen gekomen met uw blijdschap, 

zaken en zorgen 
Vrede voor jou, jij met dat eigen verhaal van je leven: 
De liefde van God 
het licht van Christus 
de kracht van de heilige Geest 
draagt ons in tijd en eeuwigheid. 

allen: amen 
 
Vervolg aanvangslied: Lied 213: 5 en 6  
(we gaan zitten)  
 

Kyriegebed, afgesloten het zingen van Lied 463: 
1 allen, 2 vrouwen, 3 mannen, 4 vrouwen, 5 mannen, 6,7,8, allen  
  
Lofprijzing  
Glorialied: Lied 146: 1 en 3    
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Gebed  

 
Moment voor de kinderen:  
Kinderen gaan naar de kinderkerk 
 

1e lezing: gelezen en verteld: Genesis 32 tot 33: 4   
Wij zingen Lied 834     
  
Evangelielezing: Johannes 8: 12 – 15 
Wij zingen lied 653: 1 en 4  
 
Uitleg en verkondiging 
Meditatief orgelspel  
Wij zingen  Lied 221 

 
Bidden en geven 
 

Gebeden: Dankgebed, voorbeden,  
stil gebed 
Gezongen Onze Vader – Lied 369B  
 

Collecten 
 

1e collecte:  diaconie Hospice In Vrijheid Purmerend 
Een hospice is een Bijna-Thuis-Huis en biedt zorg aan mensen in hun 
laatste levensfase. De hospice geeft de familie en mantelzorgers de 
ruimte om in alle rust afscheid te nemen van een geliefde. Het is een 
particulier initiatief zonder winstoogmerk 
 
2e collecte:  voor onze eigen kerkgemeenschap 
 
Geef aan de collecte of scan de QR -code  
 
Kinderen komen terug uit de kinderkerk (tijdens collecte) 
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Slotlied  Lied 1005: 1, 2 en 5  [staande]  
 
Zegenbede -  gezongen Amen 
 

Orgelspel  
Het eerste licht raakt Jacob aan: Ik ben 

Er is een lange weg te gaan 
maar waar geen reisgenoot meer is 

behoudt één naam betekenis: 
Ik ben 

     Rene van Loenen 
Uit de bundel zangen van zoeken en zien 

 

~~~~~~~~~ 
 
 

Na afloop van de dienst ben je van harte welkom voor een 
kop koffie, thee of glas limonade 

 

Frans en Rebekka Boots verkopen voor hun project van de  
World  Servants heerlijke cake ! 

 

Tineke Kooistra verkoopt weer heerlijke zelfgemaakte jam, sausen en 
andere inmaakproducten t.b.v. het project MEVOKI. 

  
 
 

Zondag 24-11 Wereldwinkel in de kerk 
Zondag 24 november zal de wereld winkelwinkel  van de st. RONOYLION uit 
Marken bij beiden diensten weer aanwezig zijn in de hal van de 
Opstandingskerk. Met een keur aan artikelen uit de landen waar Ronoylion 
projecten heeft. Extra aandacht is er deze keer voor producten  met het oog 
op de komende feestdagen in december.  

 


