- Protestantse Gemeente
¥ Monnickendam

Lutherse Kerk
Zondag 24 augustus 2025 19.00 uur

voorganger: Ds. Charlotte Kremer
organist: Gerda Zandstra
lector: Bonnie Kes

Vindplaats
van geloof, hoop
en liefde




Orgelspel

Welkom
door ouderling van dienst

Voorbereiding
Stilte

(we gaan staan)
Lied 221 ‘Zo vriendelijk en veilig als het licht’

Bemoediging en Groet, Drempelgebed

Avondlied: Lied 261 ‘Licht, verlaat ons niet’
(we gaan zitten)

De schriften, gelezen en gezongen
Gebed

Lezing door lector: Jesaja 51: 1-6

Lied 601: ‘Licht dat ons aanstoot in de morgen’
Lezing door lector: Johannes 9:1-14

We luisteren naar: ‘Ruimte waar het licht kan komen’ (Henny Vrienten,
uit zangen van zoeken en zien)

Ruimte waar het licht kan komen

wind kan waaien,

adem stromen

ruimte die doet leven.

Stilte waar je God kunt horen

open hart en open oren, stilte om te zijn.

Licht waarin wij samen staan

Geest van God, raak Gij ons aan dat wij opengaan
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Uitleg en verkondiging
Meditatief orgelspel

Lied 1005 ‘Zoekend naar licht vers 1, 4 en 5

Gaven en gebeden

Collecten
U kunt de QR -code scannen, of tijdens na afloop van
de dienst aan de collecte (bij de uitgang) geven

1e collecte: diaconie
Hospice ‘In Vrijheid’ Waterland in Purmerend is een

Bijna-Thuis-Huis (BTH). In het hospice wordt zorg

geboden aan mensen in hun laatste levensfase. Voor alles geldt dat de

wensen en behoeften van de bewoner de leidraad is voor de zorg,
behandeling en medicatie.

Het hospice biedt zorg vanuit een algemene grondslag en staat open
voor iedereen ongeacht levensovertuiging, huidskleur, leeftijd,
inkomen of achtergrond. Het gaat om het verlenen van palliatieve
terminale zorg die zich richt op het verminderen van het lijden en op
verbetering van de kwaliteit van het leven van de mensen in de laatste
levensfase. Autonomie van de bewoner en zijn naasten is een
belangrijk uitgangspunt.

2e collecte: voor onze eigen kerkgemeenschap

Gebeden
- Dankgebed
- Voorbeden
- Stil gebed
- Avondgebed en/of Onze Vader
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Zending en zegen
(we gaan staan)

Slotlied 426: ‘God zal je hoeden’

Zegen
met gezongen Amen

Orgelspel

Collecte bij de uitgang

(ruimte voor mededelingen, bijv. over deze dienst of komende diensten)



